
Tekenen bij Max Bueno de Mesquita: een herinnering.

Er zijn in Amsterdam tal van ateliers waar je kunt modeltekenen. Vaak is het een
koude, ongezellige ruimte waar het model kleumt op een afgedankt kleedje en 
tekenaars stuurs vanachter hun schetsboeken kijken die ze na afloop direct 
dichtslaan. De tekengroep van de kunstenaar Max Bueno de Mesquita (1913 – 
2001) was volstrekt het tegenovergestelde. Het was een warme, intieme, 
persoonlijke plek.

Ik heb Max in zijn nadagen gekend. Tijdens de laatste zes jaar van zijn leven 
kwam ik er wekelijks en zorgde dat ik geen dinsdag oversloeg. Elke week was er
hetzelfde patroon. Hij stond bovenaan de trap bij de ingang van de keuken. Een 
leeftijdloze man, klein van stuk maar met een groot charisma. Een expressief 
gezicht met twinkelende ogen, een zwarte baard, en sportief gekleed in een rood 
geruit overhemd. Forse kunstenaarshanden en op zijn arm herinnerden nummers
aan zijn kampverleden. Hij gaf je een stevige handdruk. En had altijd een grap 
paraat of zei iets waardoor je je direct thuis voelde. Daarbij gaf hij je het gevoel 
alsof er op je gewacht werd, alsof het gezelschap zonder jouw aanwezigheid niet
compleet was

Het interieur deed me denken aan dat van Matisse, en met name op dinsdag was 
er ook een Jan Steen-element. Grote, kleurige en fantasierijke schilderijen ('Het 
verhaal van Esther', 'Chanoeka in Westerbork'), expressieve houten en stenen 
beelden, en Perzisch tapijten over een bruin gebeitste vloer. Royale 
bloemboeketten, geborduurde tafelkleden en fruitschalen. Er liepen verder wat 
krolse katten rond. Prachtig uitzicht over het Sarphatipark waar binnenkort 
vanwege de klimaatsverandering olifanten zouden rondlopen. Op het Frans 
balkonnetje zaten duiven die volgens Max Joods waren. 

Op een centrale plaats naast de kachel stond een fluwelen bankje uit Parijs anno 
1950. Dat was de plek waar geposeerd werd. Het model kreeg bij binnenkomst 
een 'big hug' van Max, werd direct in de tekenfamilie opgenomen en na afloop 
uitgenodigd voor de lunch. Het was een waar tekenfeestje. “De aarde is als 
paradijs bedoeld, maar je moet het wel zelf maken” was zijn motto.

Overal in het vertrek hadden zich tekenaars genesteld. Vogels van diverse 
pluimage, een mix van heel verschillende mensen. Van een advocaat tot een 
waarzegster, van Colombiaan tot Libanees, van bijstandsmoeder tot miljonair. 
Hij liet ieder in zijn eigenwaarde. Het was een levendig sfeer van hartelijkheid



en humor. Het leek allemaal vrijheid, blijheid en chaos, maar er zat toch een 
zekere structuur in. 



Er klonk muziek van Edith Piaf, zijn lijflied 'Non je ne regrette rien'. Hij sprak 
het model in het Frans aan : 'Un autre pose s'il vous plait.' Ook maakte hij 
spontaan een dansje, zong een lied, of toonde iemands schets: 'Meisjes en 
jongens, kijk een nieuw meesterwerk!'. Toen het model eens niet kwam opdagen
ging hij zelf poseren met een theedoek om zijn hoofd in de stijl van Arafat. Max 
deed meestal mee en in zijn lijntekeningen maakte hij de modellen altijd voller 
dan ze waren.Geschrokken van het postuur vroegen ze: 'Wow, ben ik echt zo 
dik?' 

Intussen vertelde hij allerlei verhalen. Elke keer opende hij een nieuw hoofdstuk
uit zijn lange, veelbewogen leven. Bijvoorbeeld over zijn korte maar rake boks-
carrière in de jaren '30. Of hoe hij aan het hoofd van een Israëlische tankdivisie 
verkeerd afsloeg en per ongeluk de Gazastrook veroverde. Eind jaren '60 krijgt 
hij een zware terugslag van zijn oorlogservaringen en komt hij via een 
schildertherapie zijn KZ-syndroom weer te boven. Hij besloot toen weer zo veel 
mogelijk van het leven te gaan genieten onder het motto “De aarde is als 
paradijs bedoeld, maar je moet het wel zelf maken”.

De laatste maanden van zijn leven lag hij op het Franse bankje met de kat op 
zijn buik. De ruimte rook naar kippenbouillon dat voor de zieke Max 
opgewarmd werd. We hebben er tot een week voor zijn overlijden getekend. Het
was een van zijn laatste wensen om de traditie van de tekenclub voort te zetten. 
Ruim twintig jaar later is de Max Bueno-club nog steeds actief. Dinsdag blijft 
Maxdag.
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